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Hervormde Gemeente 
Bennekom – Wijk Oost 

 
 

 

  
 
 
 

Ichthuskerk 
10 november 2024 

9.30 uur 

 
Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Jet van der Spek 
2e Ouderling: dhr. Niels Moerke 
Diaken: dhr. Han Krijgsman 
Lector: mevr. Carla van den Berg 
Streamist: dhr. Renze van de Hoef 
Beamist: dhr. Rutger Jan Groenwold 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: OMF fam. Mol (Noordoost-
Thailand) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
KND-spaardoel:  Coördinatie Vrijwilligers  
   Vluchtelingen Ede 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 

 

 

Orde van dienst 
Viering Heilig Avondmaal – Veel delen, maar één geheel 

 
Orgelspel 
Welkom & mededelingen  
Aanvangslied Lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden 
Stil gebed  
Bemoediging en groet:           
 Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen 
 Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in  
   gemeenschap met zijn Geest. 
 Gemeente: Amen.   
Zingen Psalm 62: 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
Gebed om vernieuwing 
Moment met de kinderen                     
Zingen Hemelhoog 110: 1 en 3 Dit is mijn hand en dat mijn voet 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst  
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 12 - 31 
Zingen Lied 967 Zonne der gerechtigheid (1, 6 en 7 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen) 
Verkondiging   
Zingen Lied 970 Vlammen zijn er velen 
 
Voorbeden 
Collecte afkondiging 
Kinderen komen uit de kindernevendienst 
Woorden bij het avondmaal 
Nodiging  
Tijdens viering zingen we: 
 Orgelspel 
 Psalm 65: 1, 2 en 3 De stilte zingt U toe 
 Hemelhoog 402 U maakt ons één (2 keer) 
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 Orgelspel 
 Lied 377 Zoals ik ben, kom ik nabij 
 Hemelhoog 16 Als een hert dat verlangt naar water (2 keer) 
 Orgelspel 
Onze Vader 
Slotlied Lied 418: 1,2 en 3 God schenk ons de kracht 
Zegen, gezongen AMEN 
Orgelspel 
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Oude kerk 
10 november 2024 

18.30 uur 

 
Voorganger: prop. H. Koster, Ede 
Organist: dhr. Sjoerd Meijer 
Ouderling: mevr. Hanny Haalboom 
2e Ouderling: dhr. R.B. Alderliesten 
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen 
Lector: mevr. Anja van Holland 
 
Liturgische kleur: groen 

 
Diaconale collecte: OMF fam. Mol (Noordoost-
Thailand) 
Kerkvoogdijcollecte:  Algemeen kerkenwerk 
 
Zendingsbussen:  Projecten van Kerk in Actie 
 
 
Geen beam en stream, neemt u uw liedboek mee? 

 

Orde van dienst 
Thema: Gods nabijheid in de psalmen 

 
Welkom / mededelingen 
Zingen NLB 245: 1, 2, 3 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet   
 Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
 Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 Gemeente: die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
 Voorganger: Genade en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus, door de Heilige Geest  
 Gemeente: Amen.        
Zingen Psalm 139: 1, 2, 14 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen Psalm 42: 1, 7 
Schriftlezing – Psalm 84 
Zingen Psalm 84: 1  
Verkondiging 
Zingen Psalm 84: 3, 6  
Geloofsbelijdenis Lied 340b 
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed – Onze Vader 
Collecte  
Slotlied Psalm 150 
Zegen met gezongen Lied: 415: 3 Amen 
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Kopij 

 

 
Diensten 

 
Kopij of afkondigingen (max 100 woorden) voor de 
volgende kerkbrief kunt u woensdag tot 18:00 uur 
aanleveren bij de scriba’s van wijk Oost.  
Email: kerkbrief@hervormd-bennekom.nl 
 
Publicaties voor de website kunt u (mét einddatum) 
mailen naar webmaster@hervormd-bennekom.nl  
 

 
De volgende diensten: 
 
Zondag 17 november 
Ichthuskerk, 9.30 uur  ds. A.M. Verbaan-van den 
Heuvel 
 

 
Mededelingen 

Vorming & Toerusting 
Maandag 11/11 – Gesprekken over geloof met jongeren – Ichthuskerk – 19.30 uur 
Dinsdag 12/11 – Vrede, Stefan Paas – ’t Kerkheem – 20.00 uur 
Woensdag 13/11 – Numeri – ’t Kerkheem – 10.00 uur 
 

Vrijdag 8 november – Moment van Gedenken 
 Stilte, muziek, gedicht een gezamenlijke wandeling over de verlichte begraafplaats, 
 kaarsje neerzetten op het graf van een geliefde, stilstaan bij wie gecremeerd is. 
 Daarna gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. 
Aanvang 19.30 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 45, Bennekom. Iedereen is welkom! U bent uitgenodigd 
door de Raad van Kerken in Bennekom en Opella. Mede mogelijk gemaakt door Monuta Hofrust.  
Voor meer informatie: 0318-414620 of www.monutahofrust.nl  
 

Vrijdag 8 november - RecycleSint in de Brink 
Op vrijdag 8 november 2024 organiseert Stichting Bennekomse Schatten weer een RecycleSint. Recycle 
Sint is een speelgoedruilmarkt. Speelgoed waar jouw kinderen niet meer mee spelen, lever je in. Met de 
waardebonnen die je daarvoor krijgt zoek je weer ‘nieuw’ speelgoed uit. Een mooie manier om het 
Sinterklaasfeest een stukje duurzamer én betaalbaarder te maken.  
Je kan speelgoed inleveren van 17:00 tot 19:00 uur in de Brink. Je kan met waardebonnen speelgoed 
uitzoeken van 19:30 tot 21:00 uur.  
Meer informatie en details: RecycleSint - Bennekomse Schatten 
Zaterdag 9 november werkmiddag met ARocha 
Op 9 november gaan we weer aan het werk in het bos. We zullen verzamelen aan de oostkant van 
Bennekom op één van de heideveldjes. We gaan de opslag weer te lijf zodat de heide weer meer kans 
krijgt. We starten om 13.00 uur met koffie of thee en zullen doorwerken tot ongeveer 15.30 uur. 
Op dit moment is het nog niet helemaal zeker waar de keet  zal komen te staan. Houd daarom de 
mailing in de gaten. Je mag ook vrijdag 8 november even bellen met John 06-22827060 of Siep 
0621258368. Even aanmelden bij bennekom@arocha.org is fijn. 
 

Zaterdag 9 november – Oliebollenkraam bij de Oude Kerk 
Vergeet u niet de bestelde oliebollen op te halen bij de kraam op het plein voor de Oude Kerk? 
Indien u dit bericht gemist hebt en niets hebt besteld, kunt u toch terecht om ter plekke oliebollen te 
kopen.  
Vrijdag 15 november – Diner voor en met nieuwe gemeenteleden 
Op vrijdagavond 15 november willen we nieuwe gemeenteleden graag 
uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd met leden van de kerkenraad 
en andere leden van de gemeente. Tijdens het diner kunnen we dan 
nader kennismaken met elkaar en eventuele vragen beantwoorden.  
Een deel van de kerkenraadsleden zal voor jullie koken. 
 Datum: vrijdag 15 november 
 Tijd: vanaf 17.45 uur inloop, om 18.00 uur start maaltijd 
 Plaats: ‘t Kerkheem 
We verwelkomen alle nieuwe en andere geïnteresseerde gemeenteleden.  
Je kunt je opgeven via deze link: https://forms.gle/5msun2Pdvub1EQ6m7  
 



4 
 

Donderdag 21 november – Sirkelslag 
Met het thema “Een nieuw begin”, belooft deze editie van Sirkelslag nóg leuker te worden dan eerdere 
jaren. Een avond vol met spelletjes én we gaan de strijd aan met andere kerken! Doe mee en neem ook 
een vriendje of vriendinnetje mee om te helpen winnen! 
 Donderdag 21 november 19:00  Kerkheem 
 Groep 7, 8 en middelbare school  Aanmelden: https://forms.office.com/e/FVvb5LmpG7  
 

De organisatie van de Kerstinloop 2024 
Ook zin om mensen een gezellige kerst te bezorgen? Als kerstinloop-team bereiden wij elk jaar een vrij 
toegankelijke kerstinloop voor op 1e Kerstdag. Iedereen (kerklid of niet) die op 1e Kerstdag alleen is, om 
wat voor reden dan ook, of het leuk vindt om op 1e Kerstdag met zijn/haar gezin een tijdje aan te 
schuiven bij een gezellig samenzijn, is van harte welkom. Toegang is gratis. Inmiddels is de kerstinloop een 
jarenlange traditie (m.u.v. 2020 en 2021 i.v.m. corona). De belangstelling is steeds groot; ruim 100 
aanwezigen bij het koffiedrinken “aflopend“ tot enige tientallen bij het buffet. Helaas is ons team (door 
veroudering) wat uitgedund en daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ‘instroom’ van medeorganisatoren. 
Niet meteen afhaken alsjeblieft en denken: “ik kan 1e Kerstdag niet”. We hebben ook mensen nodig voor 
het voorbereidende werk (zoals affiches ophangen, zaal versieren en inrichten etc.). En natuurlijk zijn we 
ook heel blij als (andere of dezelfde) mensen ons een of meer uurtjes kunnen helpen op 1e Kerstdag zelf. 
Aanmelden kan via een email naar kerstinloop.bennekom@gmail.com en uiteraard kun je ons ook een 
email sturen als je er meer over wilt weten. Namens het voorbereidingsteam, Ria en Aart Jochemsen 
 

Vrijdag 22 november – Taizé-viering 
Op vrijdag 22 november 2024 om 19.00 uur wordt in de Katholieke Kerk aan de Heelsumseweg 1, 
Bennekom weer een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. U bent van harte 
welkom deze viering bij te wonen. Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige 
meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed.  In deze viering hopen we u/jullie hiervan 
iets te laten beleven. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, in lijn met de 
oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk) waar men ernaar streeft wereldwijd mensen uit 
verschillende christelijke tradities met elkaar te verbinden. Het koor en muziekensemble repeteren altijd 
enkele keren. Wil je hieraan deelnemen als koorlid/bij het ensemble, mail naar 
annevanrheede@hotmail.com, dan ontvang je de muziek en de data per email. 
Aansluitend kan, voor wie dat wenst, gekeken worden naar de film Tori et Lokita (zie voor meer info: 
hetgroeneboekje.nu). Ben Piepers zal daarbij een korte inleiding verzorgen. 
Voor actuele informatie over de Taizé-vesper kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: 
https://rvkbennekom.com  
 

Dinsdag 26 november – Biblioloog, een interactieve toegang tot Bijbelverhalen 
Misschien kent u het wel of heeft u ervan gehoord: bibliodrama. Door spelend in een Bijbelverhaal te 
duiken proberen we de betekenis ervan voor ons leven op het spoor te komen. Een biblioloog beoogt 
hetzelfde, maar op een andere manier. Niet spelend, maar luisterend en sprekend proberen we het wit 
tussen de regels van een Bijbelverhaal te lezen. Want in het wit tussen de regels gaat soms een hele 
wereld schuil. Wat moet er bijvoorbeeld door de moeder van Mozes zijn heengegaan toen ze haar kindje 
in een biezenmandje op de Nijl zette? In een biblioloog proberen we die wereld op het spoor te komen, 
zodat de Bijbelverhalen nog meer gaan leven en we dichter bij de betekenis ervan voor ons leven 
komen. Datum: dinsdag 26 november. Leiding: ds. Agnès Gilles. Aanvang: 20.00 uur in De Brink. 
Aanmelden verplicht bij: Jacob de Jong, redacteurgroeneboekje@kpnmail.nl of 06-12968410.  
Maximaal 20 deelnemers. 
 

Collectes  
Het inzamelen van de collectes vindt plaats op de volgende manieren: 
KerkApp: 
U kunt uw gaven geven in de KerkApp van Wijk Oost. Bent u nog niet verbonden met 
de app? Dan kunt u deze QR-code gebruiken om te geven:  
Diaconaal doel: 
U kunt ook uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. 
Gem. Bennekom ter attentie van het genoemde doel. 
Kerk: 
De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het 
College van Kerkrentmeesters. 
Zendingsbussen: 
U kunt uw bijdrage in de bussen bij de uitgangen deponeren. 

 


